Span er een koord overheen

Span er een koord overheen.

Over

wat je hoorde en wat nooit meer uit je hoofd verdween.

Over ‘o, jij moet nog zoveel leren,” over ‘ik bepaal de regels hier
en die ga jij dus accepteren,’ over ‘denk je dat je slimmer bent
dan wij,” over ‘joh, het is maar plagerij, over ‘hou je mond nou even,
over ‘je vergooit je leven,’ over ‘lukt je nooit, en over

voeten op de grond, over gezond verstand en dromenland,
over lachjes, grapjes, dom soms, achter je om soms,

soms gemompeld, soms gemeen -

span er een koord overheen

en zet de eerste stap,

en daarna nog een,

daarna nog een,

en laat iedereen die laag wil blijven

naar je kijken.

Laat ze zichzelf maar vergelijken

met wie jij hierboven durft te zijn.

Jij beloopt je eigen lijn,

en zij staan daar hun nekken te verrekken.

Van de bewonderpijn.
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