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Monika muis
had een huis op haar rug.

Een huis met een duif
op het dak.

Ze liep met dat huis
met die duif op haar rug
naar de brug,

op haar dooie gemak.

‘Waarom dat?’ vroeg de kat.

‘Ik verhuis,’ zei de muis.

‘Dat werd tijd,” vond de geit.
‘Moet je doen,’ zei het hoen.
‘Lijkt me link,” zei de vink.
‘Waar naartoe?’ vroeg de koe.
‘Waar vandaan?’ vroeg de haan.
‘Zonder jas?' riep de das.

‘Mag ik mee?’ vroeg de ree.
‘Wat een klus,” riep de mus.

‘Valt best mee, alles went,’ vond de slak.
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