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a l l e  t i j d  v a n  d e  w e r e l d

We hebben alle tijd van de wereld. Wist je dat?

We hebben echt alle tijd. Tijd om te zwijgen, te zingen.

We neuriën liedjes van vroeger voor jou.

De wolken ijlen voorbij. Wij zijn gemaakt om te blijven.

De vogels voeden hun jongen. De onze hebben geen honger.

Ze groeien als kool, ze drinken zich zat aan de grond. Zo helder

is het hieronder. Laat stormen maar razen. We zijn onze hoeden.

Ze geven geen krimp. Ze zijn door de jaren met ons vergroeid.

Ze omarmen de zon en de regen. Maak je geen zorgen om ons.

We hebben wat waters doorzwommen.

We zijn een en al oor voor je verhalen.

We zijn ertegen bestand. We laten het gaan. We zijn volledig geaard.

Wil je wachten tot morgen,

tot later of ooit? We hebben alle tijd van de wereld.

We zullen er staan: op afroep, op aanvraag, op eenvoudig verzoek.

Soms reizen we mijlen en mijlen. Afstand kan ons niet deren.

Wist je dat al? Soms overspannen we eeuwen.

Tijd speelt geen rol in ons leven.

Dacht je nu echt: die zijn verdwenen? Dacht je:

die zien we nooit meer terug? We zijn er altijd, al zie je ons niet.

We zijn gemaakt om te blijven. Op de rug van de wind,

in de schoot van de regen, niemand houdt ons tegen.
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