
Mam opent zomaar de gordijnen en de zon prikt in zijn ogen.
Het bed is warm, de vloer is KOUD!

Zijn pantoffels staan niet 
op de mat bij het bed.  
En waar is Boeba?



Hij wil niet naar de badkamer.
‘Boeba, waar ben je?’

De tandpasta smaakt vies, zo VIES!
En Boeba is nergens te vinden.



Hij wil zich niet aankleden.
Mam geeft hem een trui met knoopjes.  

‘Die trui is dom. Hij PRIKT!
Ik wil mijn dinotrui!’
Mama wijst naar de wasmand.  
‘De dinotrui is vuil.’



Pap zingt een liedje over I LOVE YOU.
‘Niet zingen!’ brult Maurice.
Mama aait zijn hoofd. 
‘Mijn lieve, boze Maurice,’ zegt ze.

Maurice trekt zijn hoofd weg.
‘Niet doen! Jij bent DOM!
En ik wil niet aan tafel.’



Minne zit op ZIJN plaats aan tafel.
‘IK wil op DIE stoel zitten!
Op de stoel met stipjes en streepjes.’
Hij duwt zijn zus van de stoel.
‘Mam, Maurice doet lelijk,’ pruilt Minne.
‘Jij bent dom!’ zegt Maurice tegen Minne.

isMaurice BOOS!



‘Ik wil geen brood met kaas, ik wil CORNFLAKES!
En ik wil op blote voeten lopen.
Altijd en overal!
Sokken en schoenen zijn dom!’



Iedereen wacht. Op hem. In de gang.
Hij wil laarzen aan in plaats van schoenen met veters.
En hij wil geen jas aan. 
‘Nee, pap! De kraag prikt.’ 
Pap is DOM!

Maurice
is boos.
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