
Bollen planten 

Ik stop wat bollen in de tuin 

van tulpen en narcissen 

van sneeuwvlokjes en krokusjes want die 

wil ik niet missen 

ik plant er nog wat woorden bij zo hier 

en daar een regel 

als het dan strakjes voorjaar wordt kom 

ik ze vast weer tegen  

misschien bloeien er dan ineens 

geweldige gedichten  

vol lente en vol zomerzon 

en vrolijke gezichten.

Johanna Kruit 
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