
Een oude kraai, die honger had,
ontdekte een stuk kaas.
Dat lag op een
ontbijtbuff et,
maar niet voor lang, helaas. 

Zij vloog ermee de hoogte in
en landde op een tak.

‘Ziezo,’ dacht zij
geamuseerd,

‘dat ging met groot gemak.’

Een vos, bij toeval in de buurt,
had ook de kaas gezien.
Hij riep fl uweelzacht:

‘Mademoiselle,
bent u beroemd misschien?

Bent u die knappe zangeres,
bekend van de tv,
die zingt in het
Concertgebouw
en ook nog op cd?

Ach, zing toch voor een oude vos 
een mooie aria.
Ik ben een groot
bewonderaar,
zo waar als ik hier sta.’

Kraai was een echte ijdeltuit
en bloosde van de vos.
Ze zong heel vals

‘Kra-kra-kra-kra’
en liet de kaashomp los.

De vos stond onder aan de boom 
en opende zijn mond.
Hij riep nog snel:

‘Merci beaucoup!’
voor hij de kaas verslond.

De vos en de kraai
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Fragment uit Maria van Donkelaar & Martine van Rooijen, Boven in een groene linde zat een moddervette haan, Gottmer, 2008.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 


