
Volgzaam
Gelaten doen wij schapen ons beklag:
‘Die stekelige hei de hele dag.
Wij willen naar een lekker sappig weitje!’
Toch blijven wij gehoorzaam op ons heitje.
Pas als de honden blaffen, alle twee,
bewegen wij gewillig met ze mee
in onze veel te warme wollen kleren,
en wachten tot de herder ons komt scheren.
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Dwars
Dat hek? Daar kom ik heus wel overheen.

Ik klauter op die grote, grijze steen
en hupsakee, daar ga ik. Simpel hoor!

Dat prikkeldraad? Daar kruip ik tussendoor,
geen enkel punt. En zie je daar die heg?

Die staat mij absoluut niet in de weg.

Dat hok? Moet ik daar in? Geen denken aan.
Veel leuker om erbovenop te staan.

Dat kan ik best, ik klim gewoon omhoog.

Dat voer? Moet ik dat eten? Veel te droog.
Het smaakt naar oude kranten. Ik heb zin

in worteltjes, ik ga de moestuin in!
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