Dag huis

Dag huis, dank
voor je altijd
warme-om-mij-heen-
nooit-bang-bij-
je-thuisgevoel.

In deze dozen

zit mijn heleboel.
Kom je nog eens
langs op de thee?
Vanaf vandaag
woon ik op
numimer twee.

Dag thuis.
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