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Dit kinderboek maakt deel uit van een reeks 

superdiverse kinderboeken van Studio Sesam vzw. 

Het is het resultaat van een multicultureel 

participatieproject met steun van de Vlaamse overheid, 

de Stad Antwerpen, het Vlaams Fonds voor de Letteren 

en de Nationale Loterij. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd  

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.



Ze sluipen naar de keuken. 

De geur van appelthee komt hen tegemoet.

‘Ik begrijp er niets van,’ fluistert Sabah. 

Ze houden hun adem in en trippelen als muisjes 

naar de deur van de woonkamer.

Er valt licht door de kier. 

Salim maakt zich klein achter de rug van zijn zus. 

Sabah gluurt naar binnen. 

‘Zie je al iets?’ fluistert Salim. 

‘Nee,’ schudt Sabah zenuwachtig. 

Ze duwt de deur traag open. 

Dan springt ze achteruit. Haar adem stokt. 

Alle haartjes op Salims armen gaan recht overeind staan. 

Op de bank ligt een dikke man met een heel dikke neus. 

Zo’n dikke neus hebben ze nog nooit gezien. 

Hij draagt gekke clownskleren. 

En hij ligt languit voor de tv, net als papa.



Sabah richt de zaklamp pal op zijn gezicht. 

De man schrikt en springt op uit de bank. 

‘Donderslag bij heldere hemel!’ roept hij. 

‘Jullie bezorgen me nog een hartaanval!’ 

Met beide handen houdt hij zijn neus vast. 

Die wordt plots kleiner. 

Salim en Sabah geloven hun ogen niet.  



‘Wat doen jullie hier?’ vraagt de man.

‘Wat is dat voor een vraag?’ antwoordt Sabah. ‘Wij wonen hier.’

‘Jullie horen in bed te liggen.’

‘Je hebt ons wakker gemaakt,’ zegt Salim boos. 

‘En nu hebben we je betrapt. Je wilt onze spullen stelen!’

‘Allemachtig, nee. Ik ben geen dief. Ik ben een huissnuiver.’

‘Een wat?’ Salim trekt een wenkbrauw op. 

‘Daar heb ik nog nooit van gehoord.’ 

‘Dat komt omdat niemand me ooit heeft gezien.

Als iedereen slaapt, ga ik op zoek 

naar huizen die gezellig zijn. 

Daar snuif ik gezelligheid op. 

Heerlijk.’



‘ Is het bij u thuis dan niet gezellig?’ vraagt Sabah.

‘Helemaal niet. Bij mij is het koud en kil en ik zit er helemaal alleen.’

‘Wat is er hier dan zo gezellig?’ wil Sabah weten.

‘Zie je dat niet? Het handgeknoopte tapijt, het houten tafeltje, de verse bloemen, 

de mooie kleurige hanglamp, jullie tekeningen aan de muur, de zachte bank, 

de warme thee …’

‘Wat gebeurde er met uw neus? Waarom is hij klein geworden?’ vraagt Salim.

‘Omdat jullie me lieten schrikken. Dat is niet gezellig. Dan krimpt hij. Ik moet ervandoor.’

‘Wacht,’ roept Salim, ‘we kunnen het opnieuw gezellig maken.’ 

‘Hoe willen jullie dat doen?’ vraagt de huissnuiver.

‘Laat dat maar aan ons over,’ glimlacht Sabah.



‘ Ik wil weleens weten hoe groot zijn neus kan worden,’ 

fluistert Salim in Sabahs oor. ‘Ik ook,’ giechelt zijn zus. 

Ze zorgen voor twee borden vol marshmallows, 

aardbeien, baklava en een verse pot appelthee. 

De huissnuiver stopt een marshmallow in zijn mond. 

‘Mmm, dat is mijn lievelingssnoep. Jullie zijn lief. 

Het is gezellig om hier samen te zitten.’ 

‘Het kan nog gezelliger,’ 

zegt Salim

en hij pakt 

een muziekdoosje uit de kast.

Sabah steekt kaarsen aan.

De huissnuiver danst op de muziek. 

Zijn neus groeit en groeit. 

Hij wordt zo groot als een pingpongbal, 

een tennisbal, een basketbal ... 

en hij blijft maar groeien!

‘Wanneer stopt uw neus met groter worden?’ vraagt Salim.

‘Dat weet ik niet,’ zegt de huissnuiver een beetje bang. 

Zijn neus is al zo groot als een strandbal, een zitbal ...

‘Lieve hemel nog aan toe!’ 

Hij valt voorover, met zijn neus op de grond. 
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