
‘Goedenavond’, zegt de pinguïn.

Fragment uit Joukje Akveld & Jan Jutte, De ober en de pinguïn, Lannoo, 2024.
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‘Goedenavond’, zegt de pinguïn.



‘Uhm, ja?’ vraagt de pinguïn.

‘Ik zei: goedenavond’, zegt de pinguïn weer.

12



‘Verboden voor huisdieren’, bromt de ober.

 
‘Zie ik eruit als een huisdier?’ vraagt de pinguïn.
‘Blaf ik? Blaas ik?
Heb ik een geweertje tussen mijn billen  
waarmee ik dropjes schiet?’

 
 
Nu kijkt de ober op. ‘Een geweertje tussen  
je billen waarmee je dropjes schiet?’

‘Jij hebt thuis zeker geen konijn’, zegt de pinguïn. 
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Hij duwt de ober opzij en schuifelt over de drempel.



De pinguïn zucht. 
‘Weet je wel wat ik ben?’

De ober zegt met tegenzin: 
‘Een pinguïn.’
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‘Het zou toch kunnen’,  
sputtert de ober.

‘Heb je wel eens een pinguïn 
zien rennen?’

 

‘En zou je me nu naar mijn tafel willen brengen?  
Ik heb honger als een witte haai.’

‘Pinguïns rennen niet, vriend’, zegt de pinguïn. 



‘Ik ben je vriend niet’, zegt de ober.

Maar hij brengt de pinguïn toch naar een tafeltje  
bij het raam voor één persoon.




