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Een reis van 150.000 jaar geleden tot nu. 

In een ijstijd, 150.000 jaar geleden, glijdt een steen vanuit het noorden 
naar Nederland. De reis duurt eeuwen, maar de steen is geduldig.  
Dan smelt het ijs. Boeren zetten de steen rechtop en krijgen er een 
band mee. Later komen er Romeinen, ridders en stedelingen voorbij.  
De tijd gaat steeds sneller. Wie kijkt er nog om naar de steen?

De steen en de tijd werpt een poëtische blik op de geschiedenis,  
bezien vanuit een zwerfkei.
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Het is koud. Gruwelijk koud.
Een dikke laag ijs glijdt over 
het land.



Op het ijs ligt een grote steen. Heel langzaam 
schuift hij door het landschap. De steen weet 
niet waarheen. Dat moet hij afwachten. 
Gelukkig is de steen geduldig.



Eeuwen gaan voorbij. Langzaamaan wordt 
de aarde warmer. Het ijs trekt zich terug.

Ineens voelt de steen onder zich de aarde. 
Daar ligt hij dan, rotsvast bovenop een 
heuvel. Is dit het einde van zijn reis?



In de buurt van de steen  
worden plaggenhutten 
gebouwd. De mensen die er 
wonen, houden geiten en 
kippen. Ze verbouwen  
groente en graan.

De mensen vinden de steen heel bijzonder. 
Wat is hij groot en zwaar! Ze zetten  
hem rechtop. Zo lijkt het wel …  
Het lijkt wel alsof de steen …



Het lijkt wel alsof de steen een gezicht heeft!
De mensen vieren feest met de steen. Hij wordt 
een vriend. Hij is een beschermer.

Als er iemand sterft, is hij een trooster.
De steen geeft kracht en moed.



Ineens klinken er harde stemmen.
Hoeven dreunen in het zand.
Soldaten stijgen af. Rondom de 
steen verrijst een kamp.

Waar komen deze mannen vandaan?
Wat willen ze? Wat doen ze hier? 
De steen probeert zich klein te maken. 
Dat is niet zo makkelijk.
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