Fragment uit Jet Boeke, Dikkie dik en de verdwenen knuffel, Gottmer, 2024.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

Dikkie Dik en Poes Muis kijken in alle hoekjes van de tuin. Opeens staat er een konijn voor hun neus. ‘Hallo, zijn jullie iets kwijt?’

Maar Beer vinden ze niet. Waar kan hij nou zijn? ‘Ja, Beer. Onze liefste knuffelbeer,” zegt Dikkie Dik. ‘Weet jij waar hij is?’

‘Ik heb hem mischien gezien in het weiland hiernaast,” zegt het konijn.




‘Kom maar mee, dan laat ik het jullie zien.’ ‘Wuuu, wat is het hier donker!” piept Dikkie Dik.

<

Het konijn duikt gelijk een hol in. Niet bang zijn Dikkie Dik,” roept Poes Muis. ‘Ik ga met je mee.

Dikkie Dik en Poes Muis rennen erachteraan. Hup! Ik geef je wel een zetje.’




Gelukkig komen ze weer boven de grond, in het weiland. Dikkie Dik en Poes Muis rennen ernaartoe.

Een paar schapen staan te kijken naar iets in het gras, verderop. Nee, het is Beer niet.
Is dat Beer? Het is een mol.



Waar kan Beer dan zijn? Misschien in het bos daar? Het is wel een héél donker bos!




