
het laatste  moeilijke  woord van dit boek is 
 gelukkig . 
 gelukkig  is niet zo stom en saai, 
maar dus wel  moeilijk . 
 gelukkig  is het laatste woord van dit boek, 
omdat je nu  gelukkig  bent 
dat dit boek uit is. 
maar het blijft wel een  moeilijk  woord. 

gelukkig



 gelukkig  bestaat uit drie delen. 
(lap,  delen  weer!)

ge is niets, 
luk is niets, 
ig is niets, 
maar  gelukkig  is plots heel veel. 
 geluk  is ook veel. 

ge
luk
ig



doe en voel en  zever  bestaan,
maar luk dus niet. 
 geluk  wel en  gelukkig  ook. 
 gelukkig  maar, 
anders zou je nooit  gelukkig  zijn. 
of wel?

gedoe, 
gevoel, 
gezever zijn ook woorden met ge. 



er zijn nog woorden op ig zoals

maar wat ig dan is? 
weet jij het?

koppig
nodig
grappig
aardig



saai is het nu wel. 	
dus stoppen we met dit boek. 
het laatste deel was wel saai 
en  moeilijk . 
maar het is nu klaar. 

gelukkig.
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