KOFFER

N

Ik heb een koffer vol herinneringen:

een lepel met zijn naam er achterop,

een dvd waarop hij staat te zingen,

een dasspeld met een parelmoeren knop,
een kaart van onze camping aan de Linge,
zijn lege waterflesje (zonder dop),

de pot waarin we stekelbaarsjes vingen,
een foto in een witte envelop

van toen we voor het laatst naar Artis gingen
met hem erbij, we staan er samen op,

twee duveltjes die uit een doosje springen,
een opgevouwen briefje met een mop,
twee door mijzelf gemaakte tekeningen
van hem in bed, nog zonder kale kop,

die toen hij doodging op zijn kamer hingen,
zijn bijna lege doosje Engels drop...

Een grote koffer vol herinner-dingen.

‘Voor Janneke, van pappa’ staat erop.
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Gedicht uit Bette Westera & Sylvia Weve, Doodgewoon, Gottmer, 2014.
Dit gedicht mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.






