
Warre wist het zeker. 

Hij wou een huisdier. 

Al zijn vrienden hadden er een. 

 

Maar Warre wou een heel bijzonder huisdier. 

Een dier waar iedereen van zou opkijken. 

 

Hij kneep zijn ogen dicht en dacht aan... 

 





... een walvis! 

 

 

Een groot en sterk dier. 

Wat zou Warre trots zijn, met zo’n dier aan zijn zijde.
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