
Waarom 

  

Toen ik nog een kleuter was 

kwam Eigenwijs langs. 

Mag ik in je hart wonen, vroeg hij, 

ik leer je je eigenwijsheid te vormen. 

Waarom, vroeg ik. 

  

Ik woon in iedereen, zei Eigenwijs, 

in de ene meer dan in de ander. 

Door mij word je nog bijzonderder. 

Met mij ontdek je grenzen  

om overheen te gaan. 

Waarom, vroeg ik. 

  

Ik leer je om niet op te geven. 

Ik geef je zelfvertrouwen.  

Ik open de deur van vervelende vragen. 

Met mij word je vastberaden, zei Eigenwijs. 

Waarom, vroeg ik. 

  

Je hebt het niet in de gaten 

maar ik woon al in je hart, zei Eigenwijs. 

Ik zweeg. 

 

Ali Şerik 
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