
Mijn eigenste bedje
Ik ga op reis en ik neem mee:

drie koekjes, één voor bij de thee

en twee voor bij het eerste koekje.

Een hemdje en een onderbroekje.

Een mandarijntje, tandpasta,

een stukje witte chocola.

Een flesje water met siroop,

een potje appel-perenstroop.

Een dikke, bruine boterham,

een tandenborstel en een kam.

Mijn dekbed, twee paar schone sokken,

een doosje chocoladevlokken.
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Een vork, een lepel en een bord.

Een lamp voor als het donker wordt.

Een paraplu voor in de regen,

mijn knuffelberen, alle negen.

Mijn warmste trui, mijn stoerste pet

en – dat moet écht – mijn eigen bed.
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Fragment uit Bette Westera & Ruth Hengeveld, Even lekker niks, Gottmer, 2019.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 




