
Gingen we weer 
 
We moesten een nieuwe eethoek.  
Papa zou het regelen.  
 
Mama moeilijk kijken 
want als papa zoiets zegt 
dan mislukt de hele boel. 
 
Mama naar haar werk. 
Papa naar de winkel. 
 
We hebben een nieuwe eethoek: 
vier tafels en één stoel.  
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