GROEI

Groei boven jezelf uit.

Groei als een bezetene.
Ontkiem, rijp aan, tast door.
Groei er aan alle kanten
ongelooflijk op los.

Verwacht niet dat je
er al bent met groei

in de lauwe betekenis
van persoonlijke groei.

Zie het groter, extremer.
Als een wildgroei.

Als een hoogbloei.
Natuurlijk, de status-quo
zal zeker tegenstribbelen
als je hem zo overwoekert
met een oppermachtig,
levenskrachtig zelfgevoel.
Trek je er geen bal van aan.
Ga door en groei tot ver
voorbij het onbeperkte uit.

Omhoog! Omhoog! Laat alles
het verstand te boven gaan.
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Gedicht uit Arthur Lava, Een feest van jewelste, Voetnoot, 2014.
Dit gedicht mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.





