




:Ja, dat moet wel. Die soep doet niemand je na.' 
De moeder lachte schel. Ze lieten hun ogen terloops langs Lola glijden en glim-

lachten naar elkaar. 
Lola nam nooit deel aan hun repetitieve conversaties. Ze luisterde niet eens meer. 

Ze dacht aan Lola. De regen trommelde op het dak van de veranda. Waarschijnlijk 
stond hij op stal. 

'Ze is altijd wat raar geweest', zei haar moeder. 'Soms sprak ze dagen niet. We 
dachten dat een man daar verandering in zou brengen, maar helaas.' 

Daarna hielden ze erover op, omdat Lola's vader aanschoof aan tafel. Hij 
schreeuwde weleens dat ze hun bek moesten houden. Ze hielden daar rekening mee, 
want hij had een zwak hart. 

Het werd een mooie zomer. Bert stelde Lola kort voor aan zijn nieuwe Heckrunderen. 
De vaarzen waren stug en stevig en eisten een stuk van de wei op. Daar stonden ze 
met vijf te grazen. Nu en dan wierpen ze een vijandige blik op de rest van het vee. 

'Prachtbeesten', zei Bert. 'En hoe gaat het met jou?' 
Lola glimlachte en opende haar armen toen Lola op haar af  kwam rennen. Zoals 

altijd had ze wat selder voor hem meegenomen. Hij krulde zijn paarse tong eromheen 
en kauwde er lang op terwijl zij met haar nagels over zijn neus streelde. 

Als Bert er niet was, klom ze weleens over het hek. Ze ging dan bij Lola staan, 
zodat die ook een groepje was. Sinds de komst van de Heckrunderen raakte hij nogal 
geïsoleerd. Soms nam ze een ruwe borstel mee, waarmee ze minutenlang Lola's rug 
borstelde. Regelmatig keek hij dan dankbaar naar haar op. Soms liepen Lola en Lola 
samen wild heen en weer door de wei en het gebeurde dat ze daar beiden wat bij loei-
den. De Heckrunderen werden er steeds onrustiger van. Als Lola wegging, volgde 
Lola haar tot bij de afrastering. Hij bleef er staan tot zijn vriendin eroverheen was 
geklommen en met haar fiets om de bocht was verdwenen. Soms zwaaide Lola nog 
even en dan knikte Lola met zijn kop. 

Toen de eerste najaarsbuien de veldwegen in slijkpoelen veranderden, ging Luc einde-
lijk bij Lola weg. Haar moeder hielp hem bij het inpakken. Ze berispte haar dochter 
toen die ook een handje wilde toesteken. 

'Laat dat', zei ze. 'En je kunt een poos niet meer komen eten, want de buren rod-
delen over de scheiding. Wacht tot het wat is overgewaaid.' 

:Je zou verwachten dat ze toch wat zou zeggen nu we elkaar voor het laatst zien', 
zei Luc. 'We hebben uiteindelijk drieënhalf jaar tafel en bed gedeeld.' 

Ja, het verbetert er niet op', zei de moeder. 
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