1Ibis

toen we ’s morgens opstonden

wisten we dat er iets veranderd was
onomkeerbaar, jij zag het als eerste
de hond had zijn mand weggesleept

we vonden hem opgekruld bij de brievenbus
het leek alsof hij op iets wachtte

of misschien luchtte hij enkel zijn kussen

er was geen tijd meer om het hem te vragen

toen er een auto stopte, stapte hij zonder omkijken in
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