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Ona probeerde weleens van hem af te raken.



Door hard weg te rennen
of zich te vermommen als struik of deel van het behang.

Door zich te verstoppen onder de grote jas van papa
of te doen alsof ze de draak nooit eerder had gezien.

(Reknak? Nog nooit van gehoord…)

Ze riep hem stoute woorden toe,
speelde verstoppertje zonder hem te zoeken,
zette hem zelfs bij de vuilnis op straat.

(Niet recycleerbaar. Niet tevreden, geld terug.  
Terug naar de afzender.)





Reknak van Ona.

Ona van Reknak.

Maar telkens was hij er weer…



Op elke foto was er wel een glimp 
van hem te zien. 

En algauw werd Ona’s bed te klein
omdat hij zoveel plaats innam.





Naar school gaan kon niet meer,
de draak zat in de weg van het bord.

       Als hij struikelde, bracht hij de hele stad in de war.



En bij een niesbui stak hij wel vaker 
eens een haag in brand.



‘Waarom ik?’

 had Ona zich weleens afgevraagd.

‘Waarom heb ik jou gekregen?’



Maar boven Ona bleef het stil
 en klonk enkel een diepe zucht. 

Want ook al zit je lijf vol vlammen…
 Echt warm vanbinnen
  krijg je het alleen maar

   van een vriend.




