
Ik kan alles  

 

Ik denk dat ik echt alles kan  

een toren bouwen, hoger dan  

de hoogste toren die er is 

en elke zware hindernis 

daar spring ik zomaar overheen  

ik hip ook op mijn linkerbeen 

over een hoog gespannen draad 

ze juichen onder mij op straat 

en ik ren harder dan een hert  

en geef het mooiste popconcert  

want drummen kan ik supergoed  

ik ben zo sterk dat als het moet  

ik boeven hup een struik in douw 

en ijzer met mijn handen vouw 

en uit het hardste noordpoolijs  

hak ik een koninklijk paleis  

en iedereen zegt dankjewel  

dat deed je goed, dat deed je snel.  

 

Ik denk dus dat ik alles kan 

maar ja, het komt er nog niet van. 

 

Joke van Leeuwen 
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