‘Wat ingewikkeld,” fluistert Octopus. ‘Is het nou

een schildpad of een vleermuis?’ Ze sluipt naar voren.




‘Het is iets heel anders!’ fluistert Octopus opgewonden.
‘Ik voelde een tentakel. Precies zoals mijn tentakels.
Maar dan ongelofelijk groot. Daar ritselt een ongelofelijk

grote octopus!’



‘Oecioeioei,’” piept Vogel. ‘Zal ik ook gaan?
Ik durf bijna. Maar ook weer niet. Zal ik?

Heel voorzichtig?
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‘Hellep! Nu weet ik wat het is,’
fluistert Yogel even later. ‘Ik voelde een snavel.
Precies zoals mijn snavel. Maar dan verschrikkelijk groot.

Daar ritselt een verschrikkelijk grote vogel!’





