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De dag kan beginnen 
want Bobbie is jarig.
Ze heeft al een poosje
een wens met een staart…
Niet een hamster of kat.
Ook geen hond of een rat.
Nee, Bobbie weet: ik wil een paard.



Nu gaat het gebeuren,
ze krijgt haar cadeautje…
‘Om fijn op te rijden,’
zegt papa erbij.
Bobbie huppelt en springt,
doet een dansje en zingt.
‘O, pap, mam! Een paard? Echt? Voor mij?’
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‘Nou ja…’ begint mama,
maar Bobbie hoort niks meer. 
Ze aait haar cadeau en
springt vlug op zijn rug.
‘Ga je mee ervandoor?’
zegt ze zacht in zijn oor.
Ze roept achterom: ‘Zo weer terug!’




