


een ui is een gedicht

een ui kost geen geld,
maar zeg nu zelf:
een groente die
rokken en ringen draagt,
is toch een held!

woorden werken vaak
op een gemoed
(blij, bang, boos, droef ...).
ook een ui laat huilen.
wat knap hoe hij dat doet!

en met een uitje
kan je twee kanten op:
een ui die klein is,
maar ook een uitstapje.
dus een dubbel woordgrapje!

een ui is een gedicht.
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