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Voor mijn moeder Mina & mijn vader Abdelkarim

en mijn kinderen Abdessamie, Nadir & Liyana

Lees ook:

Juf, wat voor haar heb je?

Fragment uit Kamalia Talhaoui & Natascha Stenvert, Juf op de bakfiets, Leopold, 2024.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 



Het is woensdagmiddag. 

Luuk maakt snel zijn tekening af aan 

de keukentafel. 

Daar gaat de bel al.

‘Welkom juf, kom maar binnen! 

Dit is ons huis en dit is mijn hondje.’ 

Hij geeft zijn tekening.

‘Dankjewel, wat mooi!

En dit is voor jou.’ Juf Selma geeft 

Luuk een cactusje.

‘Wil je mijn kamer zien?’ vraagt 

Luuk. 

‘Graag!’ De juf volgt Luuk de grote 

trap op naar boven.

En dan roept zijn vader hen naar 

beneden. ‘De koffie is klaar!’

In de huiskamer staat een grote 

vleugel.

‘Kun jij daarop spelen, Luuk?’

Luuk knikt trots en gaat op de kruk 

zitten. Hij houdt zijn vingers boven 

de toetsen. 

En dan begint hij te spelen.

Juf Selma zucht. ‘Wat prachtig.’

En als ze later naar huis fietst, is het alsof ze de muziek nog steeds kan horen…

WAF!
WAF!

Tom is ook blij 
dat je op visite

        komt!





Vandaag gaat juf Selma op bezoek bij Zayn. Hij is met zijn vader, moeder, zus en 

broertje gevlucht uit Syrië. Er is daar oorlog.

Juf Selma is erg blij dat ze nu veilig zijn, al wonen ze in een tijdelijke opvang. 

Zayn voetbalt op het pleintje. Hij rent op het doel af en scoort! 

‘Wow! Wat kun jij goed voetballen,’ roept de juf. 

Zayn gooit de bal naar zijn vrienden en loopt voor haar uit. 

‘Juf Selma is er!’

JEEEEJ! 
2-0 voor ons!



In de woonkamer wachten zijn papa en mama.  

Zayn vertaalt jufs vragen en hun antwoorden. 

En ondertussen komen steeds meer kinderen kijken. 

‘We hebben een verrassing,’ zegt Zayn. ‘Een Arabisch liedje over vrijheid en geluk.’

Hij zet de muziek aan. En dan begint hij als eerste heel mooi te zingen. 

Juf Selma moet een traantje wegvegen.

‘Heel mooi gezongen, lieve kinderen! Dankjewel voor deze bijzondere middag!’ 

Zayn zwaait haar uit, samen met zijn familie en de mensen van de opvang.

En op de fiets naar huis denkt de juf: wat kan hij goed voetballen, en ook nog mooi 

zingen!



Juf Selma gaat vandaag weer op pad. Yara wacht haar al op. 

‘Ha juf! Kom je mee naar de achtertuin?’ 

Haar familie zit onder een vrolijke parasol.

Yara rent naar binnen en komt terug met een doos medailles.

‘Kijk juf, deze heb ik allemaal gewonnen! Zal ik je wat turnoefeningen laten zien?’ 

Ze neemt een aanloop en... maakt een salto! 

Dan springt ze hoog in de lucht en maakt een dubbele salto. 

Met beide benen landt ze netjes op de trampoline. 

‘We zijn heel trots op haar,’ zegt haar moeder.

Als de juf naar huis gaat, zegt Yara: ‘Ik heb iets speciaal voor jou gemaakt.’ 

Ze geeft juf een doosje.

Juf Selma opent het en ziet een armbandje. De blauwe kraaltjes glinsteren. 

‘In mijn lievelingskleur,’ zucht ze. 

‘Dat weet ik, want dat staat in mijn vriendenboekje,’ zegt Yara. 

De juf moet lachen en geeft haar een knuffel. ‘Tot morgen op school!’

Als ze naar huis fietst, denkt ze: nu weet ik waarom Yara nooit stil kan zitten. 

Wat een talent!
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