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‘Kletskoek, spoken bestaan niet,’ zei Eend lachend.

“t Is echt waar,” zei Kikker, ‘en in het bos spookt het ook!”
‘Blijf maar bij mij slapen, ik ben niet bang,’ zei Eend hartelijk.
En samen kropen ze onder de dekens.

Tevreden lag Kikker tegen het warme lijf van Eend. Nu was hij

niet bang meer.



Plotseling kraste er iets over het dak.
Eend schoot overeind. ‘Wat is dat?’

Nu kraakte ook de zoldertrap.
‘Het spookt!” riep Kikker. ‘Kom mee, het is niet pluis!”

En samen renden ze het bos in.



Overal waren spoken en enge monsters.




Ze liepen wat ze konden, tot ze bij Varkentjes huis kwamen.
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