
Dit is de visser.
Hij loopt iedere dag naar zijn boot.
Hij vangt vele soorten vissen,
GROOTST, GROTER EN GROOT.

Hij legt knopen in een touw,
sleept netten door het zand,
haalt haken uit kieuwen
en zwiert alle vissen op het land.

Iedere keer weer
MEER EN MEER EN MEER …
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De meeuwen gieren in de lucht.
De schelpjes kraken onder zijn laars.

De visser vangt vissen omdat hij een visser is,
maar bij iedere vis vindt hij iets mis.

TE KLEIN …
			   TE GLAD …
TE MOEILIJK …
				    TE NAT …

GROM GROM GROM,

DEZE VIS IS STOM!



De visser loopt naar zijn boot.
Hij gooit alle trossen los.

Hij zucht:
DE MEEUWEN ZWEVEN
VANZELF DOOR DE LUCHT
EN IK HEB ALTIJD TEGENWIND.

Hij denkt:
IK MOET DIEPER GAAN.
IK WIL DE ALLERGROOTSTE VIS VAN DE OCEAAN!

Tussen eb en vloed vertrekt de visser vol goede moed.



De visser zoekt		  GROM GROM
Zijn boot bonkt		  WRIK WRAK
Een schelp kraakt	 KRIK KRAK
De visser vloekt		  DOM STOM
Het water gonst		  PETS PATS
Een meeuw giert		 HIII HIII
De visser zoekt
				    WINDSTIL

De visser wordt bang!
BEN IK NOG EEN VISSER  
ALS IK NIET DE GROOTSTE VANG?



Ineens keert de wind.
Daar komt een storm!
Een grote golf rolt onder de boot.
De visser voelt iets groots.
Hij hoort een diep gegrom.
Regen valt …
Bliksem knalt …

BANG!
				    EB			   WRIK
									         VLOED
			   KRAK
 						      STOM
	 BANG!

De visser valt uit zijn boot

PETS
					     KRIK
 		  DOM			
							       BANG!

recht naar beneden	

BANG!
				    PATS

in de diepe zee.	
			 
								        WINDSTIL


