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¢ I k ga de hele wereld
laten zien wat ik kan.

Ik laat ze een poepie ruiken.
Ik heb een heel goed plan.’




Zo blies hij met zijn bips
warme lucht in een ballon.

Hij vulde er wel honderd
met de kracht van een kanon.

Ze schoten als raketten
vliegensvlug omhoog.

De hemel had nu alle kleuren
van de regenboog.



De mensen riepen: ‘Prachtig,
schitterend, echt wonderschoon!
Hij is een echte kunstenaar.

Proficiat met uw zoon!”’
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Bij Betty en bij Sjon
sprongen tranen in de ogen.

Tranen van geluk
te veel om af te drogen.

Hun ventje was herboren,

hij was een echte superman.
Hij maakte er met zijn handicap
toch maar mooi het beste van!
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