
blij, blij

ik ben altijd blij

al zijn er af en toe ook weleens 

mindere dagen bij

maar meestal ben ik vrolijk

en zo blij als een kind

dan loop ik te huppelen

met mijn neus in de wind

zo ben ik van nature

het zit dus in mijn aard

als ik niet kan zingen

ben ik geen stuiver waard

soms zegt er weleens iemand:

hou eens een keertje op

of als het ze te veel wordt

gooien ze een kussen naar m’n kop

het kan heel irritant zijn

maar het zit nu eenmaal diep in mij

ik kan niet depressief zijn

dus daarom ben ik blij

blij, blij

ik ben altijd blij

al zijn er af en toe ook weleens 

mindere dagen bij

maar meestal ben ik vrolijk

en zo blij als een kind

dan loop ik te huppelen

met mijn neus in de wind

op een ochtend werd ik wakker

en voelde me wat raar

ik probeerde iets te zingen

maar dat leek nergens naar

ik dacht: ik zal toch niet ziek zijn

wat is er aan de hand

ik begon van top tot teen te gloeien

alles stond in brand

ik belde met de dokter

en dit is wat hij zei:

het is helemaal niet gevaarlijk hoor

je bent gewoon niet blij

toen besefte ik opeens:

soms kan je dus niet blij zijn

dan staat het even stil

dan kan je niet gaan huppelen

hoewel je dat eigenlijk wel wil

maar gelukkig dacht ik weer

aan wat de dokter tegen me zei

dat het dus niet gevaarlijk was

en dat maakte me dus weer

blij, blij

ik ben altijd blij

al zijn er af en toe ook weleens 

mindere dagen bij

maar meestal ben ik vrolijk

en zo blij als een kind

dan loop ik te huppelen

met mijn neus in de wind

blij

ik ben altijd blij

al zijn er af en toe ook weleens

mindere dagen bij

maar meestal ben ik vrolijk

en zo blij als een kind 

dan loop ik te huppelen

met mijn neus in de wind

want ik ben altijd blij

blij 
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