
Muur

Ik bouw een muur,

een muur van woorden

die niks

verwoorden.

Een muur om me heen

van gedachten.

Zo sterk als steen,

ik zit te wachten

tot iemand hem breekt

en de muur bezwijkt.

Alle gedachten weg.

Geen gedachten.

Geen pijn.

Geen muur.

Dat lijkt me fijn.
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