Fragment uit: Nooit denk ik aan niets, Hans & Monique Hagen, geillustreerd door Charlotte Dematons © 2022, Querido.
Alle rechten voorbehouden. Dit fragment mag uitsluitend gebruikt worden voor educatieve doeleinden in de klas en mag
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of op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van Querido. Tekst- en datamining
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korenbloem kobalt en pauw
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ik kijk het liefst naar jou
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de kleur is rood ik hou van jou
en jij van mij... of niet



