Oma

Wat zitten jullie toch weer te
kwetteren, zei mama soms jullie

lijken wel twee mussen

en nu is oma dood

maar ze is niet weg

want elke dag hoor ik gekwetter
in de heg, ik zwaai en roep dag

oma, dag lieve mus

kus, kus
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