Zeg me dat het oké is dat ik zachtjes uit elkaar val
Als een oerknal van mezelf

Zonder iemand om het te zien

Zeg me dat zelfs sterren ontploffen

en gehele melkwegstelsels

Vergaan

Dat je niet weg zal gaan maar toekijken

Tot al het stof is neergedwarreld

Dat je me daarna bij elkaar zal vegen
Veeg na veeg

Me op een hoopje voor je zal leggen
En zal wachten op het begin
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Gedicht uit Evangeline Agape, Ooit bouwden wij luchtkastelen, Pelckmans, 2020.
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