
Er zijn pinguïns en die wonen
heel gezellig – jaar na jaar
in een hol vlak bij het water
lekker veilig bij elkaar

Maar de vader en de moeder
zitten vaak onder het zand
en dan waggelen ze even
samen naar de waterkant

De pinguïns   De poepkanonnen 
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Om zich eventjes te wassen
in het water van de zee
en alvast wat vis te vangen
voor de lunch of het diner

Hun kuikens die beloven
om niet uit het hol te gaan
maar zodra hun ouders weg zijn
komt er soms een roofdier aan
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Maar de kleine pinguïnkuikens
zijn niet bang en ook niet dom
als het roofdier dichterbij komt
draaien ze zich heel snel om

Dan gebeurt er iets bijzonders
ik wist ook niet dat het kon
maar hun poepertje verandert
in een krachtig poepkanon

En even later zit het roofdier
van top tot teen onder de troep
want de kuikens die beschieten hem
met grote klodders poep

Het is echte pinguïn-kleefpoep
en dat gaat er haast niet af
maar de pinguïnkuikens roepen:
eigen schuld – dat is je straf!
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Fragment uit Marianne Busser & Ron Schröder, met tekeningen van ivan en ilia, De Keutelkampioen, Moon, 2016.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 




