
De herfstwind waait over het land en de bladeren veranderen 
in kleurrijke confetti. Queen Nikkolah is druk bezig om zich voor 
te bereiden op de leukste periode van het jaar: het feest voor alle 
kinderen. De slingers hangen al op en de taart is al gebakken.
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Maar Queen Nikkolah is iets vergeten.

De uitnodigingen!’ roept ze geschrokken.  
‘Zonder de uitnodigingen zal niemand naar mijn feest komen!’

‘OEI OEI OEI OEI OEI!



In haar ooghoek ziet ze de ballonnen bungelen.

‘Ik weet het!’ zegt ze dan. ‘Ik stuur alle 
uitnodigingen in rode ballonnen naar mijn vrienden.’ 
Maar dan stelt ze zich voor hoe iedereen  
achter de ballonnen aan moet rennen.
‘Nee, nee! Dat zal niet werken.’



Queen Nikkolah denkt opnieuw na. ‘Ik kan superkrachten 
gebruiken om ze een boodschap te sturen, net als de helden in mijn boeken.’
Ze bladert door alle mooie tekeningen die ze vorig jaar kreeg.  
Met twee vingers aan elke kant van haar hoofd staart ze ernaar. 
‘Kom naar mijn feestje, kom naar mijn feestje,’ fluistert ze.

Maar dan herinnert ze zich dat ze helemaal geen superkrachten heeft.



Snel hijst ze zich in haar rode jumpsuit. Ze trekt haar robijnrode 
laarzen aan en vlecht haar haar hoog-hoog-hoog op,  
tot een kroon. Want Queen betekent koningin  
en wat is een koningin zonder haar kroon? 
Als ze klaar is, trekt ze eropuit. 
‘Ik zal iedereen gewoon zélf uitnodigen.’

Wanneer Queen Nikkolah even later de stad in wandelt,  
komt ze Aminata tegen. 

‘Hey, jij bent Queen Nikkolah!  
Ik was vorig jaar op het feest voor alle kinderen,’ zegt Aminata blij. 
‘Dat komt goed uit, want ik wilde jou net vragen of jij naar mijn feest …’

‘Oh, speculaas met chocolademelk, 
ik weet het!’ roept Queen Nikkolah ineens.

Maar Queen Nikkolah is nog niet uitgesproken,  
of Aminata juicht al ‘JAAAAA!’



‘Mogen de kinderen uit onze flat ook mee?’ wil Aminata nog weten. 

‘Pepernootjes! Dat is een briljant idee. Natuurlijk mogen  
ze erbij, en hun ouders ook,’ zegt Queen Nikkolah opgetogen.  
‘Weet je,’ fluistert ze dan stiekem. ‘Ik was misschien, een beetje, 
soort van vergeten om de uitnodigingen te versturen. Maar met wat 
hulp weet ik zeker dat we iedereen kunnen uitnodigen voor het feest.’

Queen Nikkolah en Aminata gaan samen op pad. Met de bakfiets 
gaan ze verder, op zoek naar meer vrienden voor het feest. 


