


Ridder Florian de Bange
is met hertog Han van Spangen
mee op everzwijnenjacht.

Hertog Han heeft dat bedacht,

en hij babbelt onder 't rijen
steeds maar over jachtpartijen.
Ja, ik heb een superboog,

die kan extra ver en hoog.

Hier zijn herten mee geschoten,

everzwijnen, hele grote,

kilo’s eend en ook fazant,

zelfs een keer een olifant!”




Florian is niet zo'n killer.
Daarom wordt hij alsmaar stiller.
Hertog Han die merkt dat niet.
Hij kijkt rond of hij iets ziet.

Plotseling is daar een zwijntje.
Een gestreepte, nog een kleintje.
‘Hier! M'n boog!” zegt hertog Han.

‘Ga je gang maar, Florian!
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Florian begint te beven.

Help, dat doet hij echt niet even!
‘Eh... na u, heer; zegt hij vlug,

en hij geeft de boog terug.

Hertog Han gaat hevig zweten
en hij fluistert: “t Is maar eten...
Han, kom op, je kan het! Schiet!

Nee... alweer... ik kdn het niet.

Florian, ik ben een watje.

Maar dat zwijntje... 't is zo'n schatje’

‘Ja, zegt Florian, en lacht.

‘Kom, we gaan op bessenjacht!






