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Mik houdt van tekenen. Hij is er gek op! Hij deed het
al toen hij twee was.

Met zijn vinger in de lucht, of met wat spuug op de
muur.

Als Mik wakker wordt, pakt hij meteen zijn krijt.

Hij tekent alles wat hij bedenken kan.

Zijn vader in bad, een vlieg op een neus.

Een lachende aap op een brommer.
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Maar dan gaat Mik naar groep drie.

Daar moet hij zijn armen over elkaar doen.
Naast hem zit Noor, een meisje met schrammen op
haar knie.

Voor de klas staat een vrouw met strak haar

en een frons boven haar ogen.

Dat is juf Stop, haar naam staat op haar trui.

Juf Stop houdt van stil en net.

En ze weet al-les van lezen en schrijven.

Zegt ze.

Ze zet kale sprieten op het bord.

Dat zijn letters waar je woorden mee kan maken.
Maar dat lukt alleen als je je best doet.

Zegt ze.




Elk kind krijgt een grijs potlood, ook Mik.
‘Mag ik rood?’ vraagt hij.

‘Ben je mal!’ zegt juf Stop. ‘Rood is voor mij.’
‘Groen dan?’ vraagt Mik.

De frons van de juf wordt een groef.




Mik kijkt naar het bord en zucht.

Noor is al bijna klaar.

Snel begint hij met de eerste letter.
Opeens staat juf Stop naast hem.

‘Gum maar uit, zegt ze. ‘Dat kan beter.’
Mik gumt zijn letter uit en begint opnieuw.
Maar de ‘v’ zweeft opzij zijn blad af.

Dan begint hij maar met de tweede letter.
Juf Stop staat alweer naast hem.

‘Gum maar uit,’ zegt ze.

Mik gumt zijn letter uit en begint opnieuw.
Maar de ‘i’ zakt omlaag, weg van zijn papier.

Mik houdt zijn potlood nog steviger vast.

Op naar de volgende letter.

‘Ho!’ zegt juf Stop. Haar nagel tikt op zijn blad.
‘Gum maar uit.

Maar wat Mik ook doet, de ‘s’ glipt weg.



De dagen erna gaat het weer zo.
Elke keer als Mik iets schrijft,

zegt juf Stop: ‘Gum maar uit!’

Mik gumt en gumt.

zijn wangen worden wit als de muur.
Voor tekenen heeft hij geen tijd meer.
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