Gedichten uit Geert De Kockere, Samen over een muurtje, De Eenhoorn, 2014.
Dit gedicht mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

n een kastje van hount
zit een vogel op eitjes

als waren ze van goud.

Fo stil,
0 zachtjes,
zo ongelootlijlk zoet

worden ook idectjes

in mijn hoofd vitgebroed.

0

4'"1_1 eetl ponsie,

al een eindje,

ken il een lief konijntje.
Van pels zo zacht,

cen lkondjitje

dat altijd naar me lacht.

Diaar woid ik veolijk van,
zo happy,
z0 blij,

van dat konijntje van mij.

En weet je wat?

Als het mocht,

at ik het smakelijk op.
Maar dat kan ik niet doen,
s geefl ik het al en toe
cen smakkelijle ...

~,
bt.:rmﬁ is iemand buitengewoon,
ook al denk je van niet.

Het zit onder een laagje vel.

Het is iets wat je niet ziet,
maar het is er wel.

En soms komi het ernit,
vanzell of van het krabben,
Dan breekt het uit,

komt het los,

floept het aan,

Diruppelsgewijs
of als nit een vulkaan,




