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Een storm woedde door het bos

en rukte heel wat takken los.

Machtige bomen blies hij krom,

een paar reuzen vielen zelfs om.

Met veel gedonder en geklater,

viel een oude eik in het water.

Hij stroomde mee met de rivier,

omringd door lange slierten wier.

Langs de oever zag hij het riet,

dansend op het bruisende lied.

Waarom moest hij, de eik, vergaan,

terwijl die ranke stengel bleef staan?

Het riet fluisterde:

‘Omdat jij de storm weerstand bood,

heeft hij je ontworteld en gedood.

Ik buig graag voor harde wind,

waardoor je mij nog rechtop vindt.’
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