
Taara tekent rozen in een woestijngrot. 
Voor Noor, haar allerbeste vriendin.

De zoetige geur van rozijnenrijst vult de coupé.

Taara denkt aan de keukentafel. 
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Zeven keer spoelt mama de rijst met lauw water voor ze de pot 
op het vuur zet, maar Noor lust geen rozijnen.

Het liefst eet ze van die felgestreepte snoepjes. Of rozenwater-
gebak. Behendig plukt Noor de rozijnen uit de kom rijst.

Onder tafel vult ze stilletjes Taara’s hand.



Een vleugje vrieslucht komt de wagon binnen.

Nan voelt een rilling onder haar warme trui terwijl ze 
snelle, korte snokjes aan het potlood geeft.



Het slijpsel knerpt als sneeuw bij een sneeuwballengevecht.

Nan glimlacht naar haar tijdschrift. Ze probeert haar gedachten 
in de hokjes te passen, maar de sneeuwballen blijven in het rond vliegen.

Zes letters … De laatste is een L. Ander woord voor onderdoorgang.




