
Sterk

Ik dacht dat het niet kon:

dat iets wat je niet ziet

je alle dagen draagt

en sterker maakt.

Alsof je spieren krijgt

van liefde.

En kijk, het klopt:

het hart van oma

slaat nog altijd over

als ze opa ziet.

Maar nu hij oud is en te bed,

misschien nog net de hemel haalt,

loopt oma sinds een poosje

krommer en vraagt ze vaker

om mijn arm.

Zonder hem krijgt

ze het huis niet warm

en zelfs de hond

zakt zuchtend naast de luie stoel.

Dus is het waar

dat liefde

spieren geeft

en op den duur

ook vuur.
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