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Dank aan alle zorgverleners en ervaringsdeskundigen die met ons 

meedachten en ons – met zeer uiteenlopende, indrukwekkende verhalen – 

in vertrouwen namen.



Je was nog maar zo klein als een kiezelsteen, 



maar wij waren al zo blij als de zon en de maan samen.



In zwart-wit-grijs



was je al een beetje bij ons.





In gedachten vouwden we kleertjes op en legden ze netjes 

in een la. 

We zongen over je. We lazen over je. 

We vierden het met verhalen en laat naar bed.

In een babywinkel zochten we alvast een knuffel voor je uit. 

De allerliefste.





Over een tijdje werd jij geboren 

en gingen we je vasthouden en je in 

slaap zingen. 

Later zouden we vast en zeker 

hutten met je bouwen. 

En je meenemen om te kijken naar 

de opgaande zon (als iedereen nog 

sliep).





Maar op een dag gingen de zon en de maan uit.

Alles was plots zwart-wit-grijs. 



Je was een engeltje geworden, 

zei iemand. 

Een ster, zei iemand anders.

En wij? Wij keken naar de grond.





Jouw kleertjes bleven opgevouwen, netjes in de la. 

Jouw knuffel zat alleen in het raam.

Er waren geen verhalen en geen laat naar bed meer.

We konden niet meer over je lezen. En al helemaal 

niet over je zingen.

Engeltjes en sterren kun je niet vasthouden.
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