Fragment uit Fiona Rempt, Vito de Croon & Daniélle Schothorst, Waar is mijn hondje?, Kluitman, 2025.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

Brieven ophangen

Joep pakt Sam vast

en geeft hem een knuffel.
‘Muis is een slim hondje
en hij houdt heel veel van je.
Ik weet ook niet wat er is,
maar hij loopt heus niet weg van jou.
Ik snap dat je je zorgen maakt,

maar we vinden Muis wel.

We hebben gewoon wat meer hulp nodig.’
Sam denkt even na.

‘Ik weet wat,’ zegt hij dan.

‘We kunnen briefjes maken,

om overal op te hangen.’

‘Goed plan,’ zegt Joep.

Binnen zoeken ze een foto van Muis.
Ze plakken de foto op een papier.
Sam schrijft erbij,

zo netjes als hij kan:
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Dit is mijn hondje.
Ik ben hem kwijt.
Hij heet Muis.

Als je hem hebt gezien,

wil je me dan bellen?

Mijn nummer is: 06-98476847.

Ze wandelen weer terug naar de winkels.
Bij de boekwinkel staat een apparaat

waarmee je een kopie kan maken.

Joep legt het papier op de glazen plaat,
sluit het deksel en drukt op 10.

Al snel rollen er tien brieven uit.
Allemaal met dezelfde foto en tekst.
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Ze kopen een rol plakband.

Sam vraagt aan de man achter de balie:
‘Mogen we een briefje ophangen?’

‘Ja hoor,” zegt de man.

‘Ik hoop dat je je hondje snel terugvindt.’

Dan lopen Joep, Sam en Pom

terug naar het plein.

Ze gaan naar de drogist, de supermarkt
en de visboer.

Daarna naar de bieb.

En naar de winkels met kleren en servies.

Overal hangen ze hun brief achter het raam.

‘Ik hoop dat het werkt,” zegt Sam.
‘Maar weet je, Muis houdt niet van winkels.
De enige winkel die ze leuk vindt,

is de slager.’

‘Dan gaan we daar kijken,’ zegt Joep.

Ze lopen naar de winkel met vlees.
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Sam vraagt:
‘Hebben jullie mijn hond gezien?’

‘Nee, het spijt me,’ zegt de slager.
‘Hang je briefje maar op.’

Hij snijdt twee flinke stukken worst af.
Eentje is voor Pom.

Ze eet het in twee happen op.

Sam krijgt het andere stuk worst.
‘Hier,” zegt de slager,

‘om je hondje te lokken.’

‘Dank u wel,’ zegt Sam.

Buiten houdt Sam de worst omhoog.
Hij roept: ‘Muis! MUIS! Kom terug!
Waar ben je nou?’




Sam hoort al snel rennende pootjes en geblaf.
Maar waar komt het geluid vandaan?

Sam speurt alle kanten op,

tot hij iets tegen zijn benen voelt springen.
‘Muis!’ roept hij blij.

Hij draait zich om.

Achter hem zit een hond,

maar deze is veel groter dan Muis.
Hij lijkt niet eens op hem, -
behalve dat hij ook van vlees houdt.

Het beestje springt naar Sams hand.
Hij pikt het stuk worst
en gaat een stukje verderop zitten

om het op te eten.



‘Het spijt me,’ zegt de baas van de hond,
Hij komt aanlopen en zag alles.

‘Zal ik een nieuwe worst voor je halen?’
Sam schudt van nee.

‘Dat hoeft niet.’

Hij vindt het best grappig

dat de hond de worst heeft gejat.

Maar hij baalt wel dat het Muis niet was.
‘Ik ben mijn hond kwijt,’

zegt hij tegen de baas van de grote hond.
Hij geeft de man een van zijn brieven.

‘Ik zal naar hem uitkijken,” belooft de man,

terwijl hij achter zijn eigen hond aan gaat.
‘Wat nu?’ vraagt Sam aan Joep,

maar dan horen ze: RING-RING.
Het is de telefoon van Joep.
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