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‘Ruim dat plaatje nu maar op,
ouwe jongen,
dat gesnotter helpt toch niks. 
De zon schijnt 
en ik heb honger!’ 
‘Je hebt gelijk… Laten we gaan.’

Samen slenterden ze 
over de Quai du Louvre, 
langs Saint-Germain l’Auxerrois.
Ze staken de Pont Neuf over,
richting Rue Notre Dame, 
een rustige straat 
waar ze zeker iets te eten 
zouden vinden.

‘Johan Barthold Jongkind
heeft een schilderij 
van die straat gemaakt,’
mijmerde Georges.
‘Da’s mooi, maar verf kenne 
we niet eete, dus 
als we daar benne 
kijke we ook effe 
in de poubelles, Georgie, 
je weet maar nooit!’

Ze vonden van alles.
Genoeg voor een 
echte maaltijd.

Quai du Louvre, Claude Monet



Pont-Neuf, Auguste Renoir

Saint-Germain l’Auxerrois, Claude Monet

Rue Notre-Dame, Johan Barthold Jongkind



‘Zeg, heb jij al een stekkie 
voor de nacht? 
Is er ook plek 
voor mijn?’
‘Voor jou altijd, Jacques!’
Ze liepen terug langs St. Lazare, 
over de ijzeren brug.
‘Over ijzer gesproke…
Heb-ie gezien 
wat ze an ’t bouwe benne 
bij de Champ de Mars?’
‘Bedoel je de 
Eiffeltoren?’
‘Heet-ie zo?’
‘Volgend jaar op de 
Wereld Tentoonstelling 
zal het bouwwerk 
te bezichtigen zijn, Jacques.’
‘Wat heb dat ding 
eigeluk voor nut?
Weet jij ’t?
Dat blijf daar nooit lang staan,
wat denk jij?’
‘Geen idee, Jacques.’

Pont de l’Europe, Gare Saint-Lazare, Claude Monet



Pont de l’Europe, Gustave Caillebotte

Fragment uit Charlotte Dematons, Een wandeling door impressionistisch Parijs, Leopold, 2025.
Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 


	parijs
	rijke teksten - wandeling door impressionistisch parijs - charlotte dematons



