
‘pak je das.
denk aan je tas.
kijk goed uit.
val niet door een ruit.
nee, geen snoep.
blijf op de stoep.
hou je mond.
nee, je mag geen hond.
blijf daar af.
en nu naar bed voor straf!
lust je nog een ei?’
dat zegt mijn mam.
ze houdt van mij.

mam
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