Sorry

Als er iemand op het schoolplein
iets gemeens of lulligs doet
moet 'ie bij de meester komen
en maken ze 't weer goed.

Dat gaat vaak vrij eenvoudig
door een keer ‘sorry’ te zeggen
en dan nog eens waarom en zo

proberen uit te leggen.

Maar als er iemand ziek wordt
heeft niemand dat gedaan.

Als er iemand ziek wordt

biedt geen mens excuses aan.
Niemand komt er sorry zeggen.
Niemand die 't uit kan leggen.

Het is helaas een kwestie van
dikke pech en sterkte dan.
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Als je broertje of je zusje
iets stoms of kattigs doet
en na een slaande ruzie
maken ze 't weer goed.

Dan geeft er een van beide
vaak een hand of een zoen
en je zusje fluistert zachtjes:

‘Tk zal het nooit meer doen.

lees verder >
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Maar als er iemand ziek wordt
heeft niemand dat gedaan.

Als er iemand ziek wordt

biedt geen mens excuses aan.
Niemand komt er sorry zeggen
niemand die 't uit kan leggen.

Het is helaas een kwestie van
dikke pech en sterkte dan.
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Ik zou soms willen schreeuwen:
‘Sorry hoor, dit is toch niet normaal?’
Ik dacht altijd nog voordat mama ziek werd,

alleen papa’s en opa’s worden kaal.

Niemand komt er sorry zeggen.
Niemand die 't uit kan leggen.

Het is gewoon een kwestie van
hopen dat de dokter

haar weer

beter maken kan.
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Fragment uit Mark Haayema & Fiep Westendorp, Word maar beter, Rubinstein, 2021.
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