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Dylan is het broertje van Zidane.
Dylan is drie jaar.
Zidane is al vijf.
Zidane zit al op school. 
Dylan gaat nog naar de crèche.
Het is zaterdag.

Het is middag.
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Mama, Zidane en Dylan gaan bij oma op bezoek.
“Dag ma.”

“Dag oma.”
“Dag oma.”

“Dag Annelies, dag Zidane en Dylan.”
Annelies is de moeder van Zidane en Dylan.

Oma is de moeder van Annelies.
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“Oma, mag ik met het kinderwagentje spelen,” vraagt Zidane.
“Ja hoor, het staat in de schuur.”
Zidane gaat naar buiten.
Dylan loopt achter hem aan.
Oma en mama blijven in de keuken.
Ze babbelen en drinken kersensap.
Dan komt Dylan weer binnen.
Hij wijst naar de schuur. 
“Zidane huilt!”

Oma en mama rennen naar buiten.
Zidane is opgesloten in de schuur.

De sleutel zit aan de buitenkant.
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Oma draait de sleutel om.
Ze maakt de deur open.

Zidane is boos.
Hij grijpt Dylan vast.
Dylan huilt en vecht.

Zidane is groter en sterker dan hij.
“Niet doen Zidane,” zegt mama streng.

“Dylan is oma toch komen roepen.”
Zidane is nog boos.

Maar hij luistert naar mama.
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“Oma, deze tand wiebelt,” zegt Zidane.
Het is een tandje vooraan boven in zijn mond.
“Oppassen,” zegt oma, “dit tandje wil uit je gebit.”
Zidane gaat spelen.
Oma geeft de plantjes water.
Dan komt Zidane bij oma. 
Hij heeft het tandje in zijn hand.
“Ik heb het zelf weggehaald.”
“Je moet het vanavond in je schoen stoppen,” zegt oma.
“Waarom oma?”
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“Een muis gaat de tand komen halen. 
Hij laat dan een dubbeltje achter.”

Zidane gelooft oma niet.
Oma zegt: “Doe het maar. Het is waar.”

Als mama hem komt halen zegt ze: 
“Vroeger was een dubbeltje veel waard.

Nu zal de muis wel meer geven.”
Zidane stopt die avond de tand in zijn pata.

De volgende morgen is zijn tand weg.
In de schoen ligt een biljet van vijf Surinaamse dollar.
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Zidane is zijn tand kwijt.
Hij heeft een garage in zijn mond.
In de pauze koopt hij op school een zakje popcorn.
Thuis laat hij zijn popcorn aan papa zien.
Hij pakt een korrel.
 “Kijk pa, die parkeer ik in mijn garage.”

8



9

De korrel blijft steken tussen de tanden die er nog zijn.
“Dat is een mooie auto,” zegt papa.

“Toet, toet,” doet Zidane.
De korrel valt uit de garage.

Zidane pakt de korrel. 
“Toet, toet,” doet hij weer.

 De auto is uit de garage. 
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