Ik ben ontstaan op Groenland, in de zeventiende ijstijd.

Daar groeide ik gestaag, tot in het late pleistoceen. “
Maar tegenwoordig raak ik elke zomer bakken ijs kwijt.

Tk smelt, net als de minder grote gletsjers om me heen.

De krachten vloeien uit mijn lichaam weg met rasse schreden.

De warmte maakt mij machteloos en zwak. Ik brokkel af, \
en alles wat ik ooit heb'opgebouwd in het verleden e,
raast daverend omlaag naar wat mij wacht: een zeemansgraf.
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Smeltende gletsjer



Ik zwijg. Een jaar geleden ging mijn laatste tong verloren.
Nooit zal ik meer zo groot en indrukwekkend zijn als toen. ..
Al kon ik nog in tongen spreken, niemand zou me horen.

Ik smelt mijn einde tegemoet en kan er niks aan doen.
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